Overweging op de 19d¢ zondag door het jaar 2025
Beste medegelovigen in Christus,

Op een of andere manier kunnen wij ervan genieten wanneer wij
in een film een slimme dief zien. Als hij door goede voorbereiding
de beveiliging weet te omzeilen en de schatten in handen Kkrijgt,
terwijl de eigenaar in de waan verkeert dat zoiets onmogelijk is.
Stelen mag natuurlijk niet, maar we vinden het spannend en
onderhoudend, omdat de grootste zekerheid, de dikke kluis en de
machtigste rijkdom blijkbaar toch te kraken zijn.

Het evangelie houdt ons voor dat we onszelf niet zo snel rijk
moeten rekenen met alle geld en goed. Het kan allemaal gaan
roesten, het wordt door de motten aangevreten en er liggen altijd
dieven op de loer. Het evangelie spot een beetje met onze
bezitsdrang en onze graailust.

Maar ook met dat bezadigde gevoel dat ons niets kan overkomen.
Jezus wijst op de veel grotere schatten die voorhanden liggen. Het
koninkrijk van God staat wagenwijd open. Geef je naaste wat die
tekortkomt, en de schatten in je hart en in de hemel stapelen zich
op. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Hart en hemel, ziel en zaligheid, die horen bij elkaar. Hart is ‘nu’,
hemel is ‘ooit. Wat ooit zal zijn, moeten we maar afwachten. Waar
ons hart nu naar uitgaat, weten we wel. Ze worden door Jezus met
elkaar verbonden.

We hebben bezittingen, maar we hebben ook talenten. De een is



goed in verdienen, de ander is aardig in dienen. Al wat we hebben
aan bezit en talenten, geeft ons verplichtingen. Wie veel is
toevertrouwd, draagt ook verantwoordelijkheid. Van zo iemand
mag ook iets verwacht worden. Wat we ook hebben, veel of
weinig, we hebben het nooit van onszelf alleen. Alles wat je voor
jezelf wilt houden, wordt aangevreten, wordt gestolen of komt

door de hoogmoed ten val.

Wie kan geloven, heeft niet zozeer een bezit, als wel een talent.
Niet iedereen kan geloven. Daarom mag er iets verwacht worden
van allen die gezegend zijn met geloof. In de Hebreeén-brief
worden Abraham en Sara ten voorbeeld gesteld. Ze zijn, ondanks
vele teleurstellingen, trouw gebleven aan hun geloof. Van ons mag
ook verwacht worden, dat wij ons geloof overeind houden in een
wereld waarin koning Welvaart en keizerin Commercie regeren.
Wees waakzaam, adviseert Jezus. leder moment kan het nodig zijn,
dat we ons geloof inzetten voor gerechtigheid. Wees waakzaam,
zodat de bloem van de hoop niet uit je tuin geplukt wordt. Zorg
ervoor dat het lied van vertrouwen in God en zijn barmhartigheid
niet uit je mond geslagen wordt.

Niemand zit op mooie praatjes te wachten. Onze wereld heeft
mededogen nodig. Mensen die het bange hart zien achter de grote
mond, het knagende lijden vermoeden achter de stelende hand, de
eenzame mens herkennen in de stadse drukte, de kwetsbare mens

zien achter het schild van fraai bezit.



Dat kan geloof allemaal van ons vragen. Maar is dat niet te veel
gevraagd? Om dat te kunnen heb je wel een heel groot geloof
nodig. ‘Wees niet bang’, zegt Jezus. Al vormen jullie een kleine
groep, houd vol. Het is de mensenzoon, die jullie aankijkt en een
beroep op je doet. Je bent niet in het koninkrijk, je bent op weg
ernaartoe. Blijf het lied van morgen zingen, luister naar de klacht
van de rouwenden, hoor in de verte de kinderstem die roept om
bescherming, buig mee met de wind, de stromingen van mode en
meningen, maar blijf sterk als riet. Blijf op de plaats waar je nodig
bent. Deel het geloof met ieder die een vergezicht zoekt, een bron
met beter water. Blijf waakzaam, want er liggen dieven op de loer
die ons van dit geloof af willen afbrengen. Er is hoogmoed van
kennis, die zegt dat geloven achterhaald is, niet nuttig en niet
zinvol. Wat niet bewezen kan worden, bestaat niet, wordt ons
ingefluisterd. Een andere dief probeert ons gemakzucht aan te
praten. Waarom zo moeilijk doen met God die dit en dat allemaal
van ons vraagt. Houd ermee op. Geniet van het leven; het duurt
maar kort. Een hele dievenbende loopt te beweren dat er helemaal
geen gerechtigheid bestaat. Er is alleen het recht van de sterkste,
en de hardste schreeuwers krijgen gelijk. Wees dus waakzaam,
want ze komen je geloof weghalen, als je even niet oplet. Ze vinden
het prachtig als het ze lukt, zoals er bijval is voor de slimme dief in
die film . En Misschien genieten ze ervan, omdat geloof als een rijk

bezit verkondigd wordt.



Gelovigen die met een trotse zekerheid en minachtende blik naar
de wereld kijken. Hun kan niets gebeuren. Zij worden gered,
beweren ze, en dat wekt jaloezie of achterdocht. Zo hoogmoedig
als de wetenschap zich toont, zo kunnen sommige gelovigen ook
zijn. Maar geloven is geen burcht, geen onneembare vesting.
Geloven is zuurdesem. Het is een klein beetje zout. Het is

aarzelend licht.

Goud en geld zijn vergankelijk. Kennis en boekenwijsheid zijn
morgen misschien weer achterhaald. Maar aan schatten in de
hemel kan niemand komen. Alles wat wij door ons bevend geloof
tot stand brengen, overal waar wij vrede kunnen stichten en

mensen op de been helpen, daar is ons hart, daar is onze schat.
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